
Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud “Ave”
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Iesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
honor tribus unus.

Amen.

Wees gegroet sterre der zee,
voedende Moeder van God
en voor altijd maagd,
gelukzalige poort naar de hemel.

De groet aanvaardend
uit Gabriëls mond,
borg ons in vrede,
Eva’s faam wijzigend.

Verlos zondaars van hun boeien,
breng licht aan de blinden,
verdrijf ons kwaad,
eis alleen het goede.

Toon dat je moeder bent,
aanvaard het gebed tot jou,
jij die je geborene
voor ons hebt gedragen.

Uitzonderlijke maagd,
zachtmoedig tussen allen,
maak ons, verlost van schulden,
zachtmoedig en deugdzaam. 

Waarborg een zuiver leven,
wijs de veilige weg,
zodat als wij Jesus zien
wij ons eeuwig zullen verblijden.

Lof zal zijn voor God de Vader,
de hoogste eer voor Christus,
voor de Heilige Geest,
één eerbetoon aan drie.

Amen.


